
  

Oud en jong: verschil in beleving? 
 

Dat jongeren hun geloof soms anders beleven dan ouderen, lijkt duidelijk. De vraag is vooral: 

hoe waarderen we dat? Wat kunnen wij leren van jongeren? En welk voorbeeld willen wij -

andersom - aan hen voorhouden? Een oefening in samen gemeente-zijn! 

 

 

A. OM TE BEGINNEN 

 
1. Waar maakt u zich zorgen om als het 

gaat over het geloof / de geloofsbeleving van 

jongeren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Waar bent u blij mee als het gaat over het 

geloof / de geloofsbeleving van jongeren? 

3. Wat zou u aan jongeren willen leren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wat zou u van jongeren willen leren? 

 

 

 

 

 



  

B. ONDERZOEK ‘GELOOF EN MISSIE IN HET LEVEN VAN JONGE-

REN’  
In 2020 gehouden onder 1499 jongeren (16-25 jaar)  uit achterland GZB, HGJB en IZB 

 

  

Over de gemeente 

% 

oneens 

% 

neutraal 

% 

eens 

1 Ik voel me (als jongere/jongvolwassene) serieus genomen 

in mijn kerkelijke gemeente. 
12,0 18,7 69,4 

2 In mijn kerkelijke gemeente is er ruimte en openheid voor 

mijn vragen en twijfels. 
11,6 19,9 68,5 

3 In mijn kerkelijke gemeente krijg ik de ruimte om mijn gaven 

en talenten in te zetten. 
10,6 19,8 69,5 

4 Ik heb veel contacten met uiteenlopende mensen uit mijn 

kerkelijke gemeente. 
25,2 27,5 47,3 

5 Ik ben tevreden over de aandacht die jongeren krijgen in 

mijn kerkelijke gemeente. 
18,4 21,9 59,6 

 Over persoonlijk geloof    

6 Ik ben tot (persoonlijk) geloof gekomen. 13,6 18,4 68 

 

Wat ze missen / waar ze méér van willen zien 

• input jongeren – Ze zouden willen dat hun mening meer serieus wordt genomen en dat er 

naar hun wensen en behoeften wordt geluisterd. 

• openheid en ruimte voor gesprek – Jongeren geven aan dat zij vragen hebben over het 

geloof, dat zij geen zekerheid ervaren, dat zij twijfelen aan de dingen die in de kerk ‘als 

normaal’ worden gezien. Ze missen ruimte voor gesprek daarover. 

• meer verbinding in de gemeente, ook tussen de generaties – Veel jongeren geven aan 

dat ze er meer activiteiten moeten komen voor de hele gemeente. Ze zoeken verbon-

denheid tussen de generaties. 

• openheid voor veranderingen – Veel jongeren geven aan dat ze andere vormen van 

aanbidding en muziek missen in de kerk. 

• kerkdienst – Er is vooral behoefte aan ‘praktische diensten’, met aandacht voor de actua-

liteit, en aan diensten met meer diepgang. 

 

STELLINGEN 

1. Ik ben blij met de mate van verbondenheid die jongeren ervaren met/in de gemeente. 
niet blij                   een beetje                         neutraal                   redelijk                             zeer blij   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2. Ik snap / heb begrip voor wat jongeren missen in de gemeente 
geen begrip             een beetje                      neutraal                   redelijk                       heel veel begrip 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3. Ik maak me zorgen over het feit dat ‘maar’ 68% zegt tot geloof te zijn gekomen. 
geen zorgen            een beetje                      neutraal                    redelijk                    heel veel zorgen 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 



  

C. TOT DE JONGEREN BEKEERD 
Naar aanleiding van Maleachi 4:5-6 
 
We hebben het vaak over jongeren die van ouderen moeten leren. Maar waarin zouden wij de 
beweging naar hen kunnen maken? Om als jong en oud sámen de komst van de Heere te kun-
nen verwachten? Een paar gedachten.  
 
Recht doen aan hun verlangen 
Het is verleidelijk om in hun vragen alleen 
maar verstandelijke luiheid of consumeerge-
drag te verstaan. Maar dat doet hen geen 
recht. Onder veel vragen over vorm en traditie 
kun je een diep verlangen proeven naar exis-
tentiële ervaring. Naar geloof dat hen raakt en 
hun leven echt veranderen kan. Ze willen echt 
wel iets met God, als ze Hem maar (meer) 
zouden kunnen ervaren. Kunnen we ruimte 
maken voor de uiting van dat verlangen? 
Ruimer delen hoe de Heere God zich in óns 
leven bewezen heeft? Want als we eerlijk 
zijn: zoeken wij allemaal niet naar een kerk en 
een kerkdienst die ons in een droge tijd exis-
tentieel raken kan? 
 
Aanmoedigen van hun relativeringsver-
mogen 
Jongeren gaan ons voor in het slechten van 
kerkmuren en het weigeren van het bepalende 
van hokjes en vakjes. En ja, daarin zijn ze 
soms wel heel rigoureus, alsof het er allemaal 
niet toe doet. Maar zijn er ook niet véél kerke-
lijke discussies en scheidingen waarvan we, 
terugkijkend, met enige schaamte moeten 
toegeven dat het eigenlijk zo belangrijk niet 
was? Jongeren stimuleren ons om voorbij 
vormen over de inhoud te praten. En juist 
dát is nodig. Niet afdoen als oppervlakkig, 
maar aanmoedigen dus!  
 
Inzetten van hun slimmigheden 
Zo mooi, als je een oudere hoort vertellen over 
hoe haar kleinkind haar hielp met het instellen 
van de tablet, zodat ze de kerkdienst nu ook 
met beeld kan meebeleven. De digitale vormen 
hebben afgelopen jaren een vlucht genomen. 
En dat gaat niet meer zomaar weg. Jongeren 

zijn ermee vertrouwd en weten de wegen vele 
malen beter dan wij. [-] Ze draaien als vanzelf 
mee in het beheren van de kerkapp. Ze doen 
graag mee met het plaatsen van gemeente-
filmpjes op YouTube. In kennis leiden oude-
ren vaak jongeren, maar in kunde…  
 
Zoeken naar hun hart 
Maar boven alles hebben jongeren van nu 
onze welwillende aandacht nodig. Bewuste en 
positieve aandacht voor hen en hun bele-
vingswereld. Want wat komt er ontzettend veel 
op hen af, in een tijd waarin een gelovig vang-
net (zoals we daar zelf mee opgroeiden) 
steeds meer wordt gemist.  
[-] 
● Meer dan activiteiten, vormen en aanpassin-
gen hebben onze jongeren liefde, bewogen-
heid en gebed nodig.  
● Oudere generaties die zelf door de jaren 
heen al zoveel gekregen hebben, dat ze met 
liefde afstand doen van het vertrouwde, als dat 
een jongere generatie helpt.  
● Ouders, die bewuste keuzes durven maken 
in hun agenda, om thuis te zijn als de kinderen 
thuiskomen. Om de gesprekken te voeren die 
altijd ongelegen komen, maar juist dan zo 
waardevol zijn.  
● Ouderen die week aan week met naam en 
toenaam voor kinderen en jongeren bidden.  
● Mensen vol liefde, die hen alles gunnen, ook 
als ze daar zelf iets voor moeten loslaten.  
[-] 
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Vragen 

• Wat raakt u in dit artikel? Zet daar een ! 

• Waar bent u het niet mee eens? Zet daar een # 

• Waar hebt u een vraag over? Zet daar een ? 

 

 

 

 

Programma Tiener- en Jongeren-

werk ‘Fijn dat u/jij er bent!’ – over 

en met jong en oud in de gemeen-

te. 

Te bestellen (à € 7,50) 

via info@hgjb.nl 

 


