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Nico de Waal

Geboortebericht

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het
einde, zegt de Heere, dje is en die was en die
komt, de Almachtige. (Openbaring 1.:8)

Geboortekaartjes zijn er in vele uitvoeringen.
Zowel naar vorm als naar inhoud. Onlangs
kregen wij bericht van de geboorte van
Joas; een lief achterneefje erbij.

Mooi dat wij als oud-
oom en -tante dit
bericht ontvingen van
zijn vader en moeder.
Wij gaan zeker op
bezoek om het jongetje
te bewonderen en zijn
ouders te feliciteren.
Zij maken melding
van zijn komst onder
dankzegging aan God.
Een gelovige grond-
houding.

Een enkele keer lees
je geboortekaartjes
waarop de boreling
zichzelf aankondigt.
Ik, Pim, ben geboren! Hier ben ik dan. Je bent
welkom bij mij. Maak om op bezoek te komen
een afspraak met mijjn ouders Kees en Nelleke.
Later mag je in mijn raceauto instappen.

Deze vorm stuit mij eerlijk gezegd tegen
de borst. Ongetwijfeld grappig bedoeld,
maar het is toch vooral een uitdrukking
van de autonome ik-cultuur in onze wereld.
Al te zoet en romantisch is wat, maar dit
stoere is het bepaald ook niet.

Midden in Advent, op weg naar Kerst, zijn
wij voor geboorteberichten nog gevoeliger.

In die tijd, toen Jezus werd geboren,
stuurde men uiteraard geen kaartjes.

Een geboorte-aankondiging zal van mond
tot mond gegaan zijn. Misschien was er
een vorm van registratie (tenslotte waren
Jozef en Maria op reis wegens een
volkstelling). Het zijn bij de geboorte van
Jezus vooral de engelen die zijn geboorte
bekendmaken, rond-
bazuinen. Je zou ook
nog kunnen zeggen
dat, via de ster, ook
God aangeeft dat—en
waar — Jezus is geboren.
De ouders, de engelen,
God de Vader: Jezus
wordt aangekondigd.
Van hogerhand, kun
je zeggen.

In het genoemde
Bijbelgedeelte kondigt
Jezus zelf zijn komst
en aanwezigheid aan.
Een zelfaankondiging
op goede gronden:

Ik ben de Alfa en de Omega.
Ik ben de Almachtige.
Ik ben die is en die was en die komt.

Hij die dient, meldt zich met overmacht.
Bemoedigend concreet voor Johannes,
maar ook breder: dit is ook het kind

van Bethlehem. Eén en al belofte voor
wie gelooft. Zowel zijn geboorte als

zijn opstanding.

Gezegende kerstdagen.
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Mevrouvgouw - 97 jaar op
w..hetzelfde erf

‘Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven’

Al ruim 97 woont ze op hetzelfde erf, maar dat
betekent niet dat mevrouw Bouw-Gerssen een
klein wereldje heeft. Integendeel. Lichamelijk én
geestelijk is ze uitzonderlijk fit. Zeker voor dat
laatste is ze diep dankbaar. ‘Misschien komt het
juist wel doordat ik altijd op dezelfde plek gebleven
ben, dat mijn gedachten nog zo goed zijn.’

In eerste instantie zat ze niet bepaald te springen om
te worden geinterviewd. Toen onlangs het eeuwfeest
werd gevierd van de lokale basisschool De Appel-
gaard is ze ook al uitgebreid bevraagd op haar
herinneringen, en dat gaf de nodige drukte in haar
hoofd. Ze kan het overigens nog haarscherp voor
zich halen, hoe ze negentig (!) jaar geleden met een
groep vanuit Nijkerk naar de buurtschap Appel liep,
drie kilometer verderop.

Dat jubileum is nu achter de rug; Lichtspoor is welkom.
‘En als ik dat besluit genomen heb, is het ook goed.
Dan krabbel ik niet meer terug’, lacht ze vanuit haar pas
nieuwe, comfortabele fauteuil. De meeste senioren
die zo'n meubelstuk aanschaffen gaan graag met de
beentjes omhoog. Deze hoogbejaarde dame heeft
echter besloten de verstelbare voetensteun nog
maar even te laten voor wat-ie is. ‘Dan ben ik bang
dat ik in de stoel ga zitten slapen, en vervolgens lig
ik 's nachts wakker. Eh... ze doet geen middagdutje?
‘Nee hoor, nou ja, alleen een beetje mijn ogen dicht.’

Naar drie kanten toe heeft ze een indrukwekkend
uitzicht. Eerst haar eigen ruime tuin, en daarachter
alle soorten groen zover het oog reikt. ‘lk verveel me
nooit, eris altijd wel wat te zien, welk seizoen het
ook is. Het mais staat er nu — begin oktober — nog



op, ik verwacht dat dat er binnenkort wel af zal gaan.
Nee, het is beslist geen eenzaam leven.’

Wat helptis het feit dat haar vier kinderen in de
buurt wonen. Een zoon woont in het huis naast haar,
hij kijkt elke dag wel even om het hoekje en komt
tijdens dit gesprek ook een bakkie doen. Vanmorgen
is ook de oudste dochter er voor het wekelijkse huis-

houdelijk onderhoud, en voor de gezelligheid natuurlijk.

‘lk kan mezelf nog redden. Alleen koken doe ik niet
meer. Mijn kinderen koken ruim, zodoende krijg ik
dagelijks een maaltijd. Een goede lepel vol is genoeg.’

Geen steunkousen

Kortom: een gezegend mens. 'Het meest bijzondere’
zegt mevrouw Bouw, wijzend op haar hoofd, ‘is het
weten. Dat vind ik nog belangrijker dan mijn lichamelijke
gezondheid.’ Dat ze uitermate scherp van geest is,
hadden we wel ontdekt... En ook haar fysieke conditie
is voor iemand van haar leeftijd uitzonderlijk goed te
noemen. Alleen het lopen wordt minder, maar daar
zijn rollators voor. Voor de rest: ‘lk heb mijn eigen
heupen en mijn eigen knieén nog, draag geen steun-
kousen, heb geen gehoorapparaat. Ik weet bijna niet
hoe een ziekenhuis eruit ziet. De kwalen die ik heb
horen echt bij de oude dag.’

Laterin het gesprek komt er toch nog een klein
mankement aan het licht: ze mist een vingertop,

waarschijnlijk als gevolg van het carpale-tunnel-
syndroom. Lastig met schrijven — en ze puzzelt juist
zo graag. Doorlopers bijvoorbeeld. ‘En tot voor kort
zelfs nog filippines’, vult haar dochter aan met gepaste
trots. Ze heeft geleerd met deze relatief kleine
handicap om te gaan. Zelfs breien lukt nog steeds; er
staat altijd wel een das op de pennen voor de gaande
en komende man. ‘Truitjes voor Roemenié heb ik ook
gedaan, maar daar ben ik mee gestopt.’

Woeste hei

Mevrouw Bouw werd als Geertruida — Bets — Gerssen
97 jaar geleden geboren op de boerderij naast het
huis waar ze nu woont. Van de oorspronkelijke
bewoners kent ze vrijwel iedereen in de buurt.

‘Pas sprak ik een man van 82, ik had nog op hem
gepast toen hij kind was!” Natuurlijk sterft de oudere
generatie uit. 'Vorig jaar heb ik twaalf overlijdens-
berichten in de bus gekregen. Dit jaar tot nu toe nog
maar twee...’

Haar vader kwam uit De Meern, haar moeder uit
Montfoort. 'Vader heeftin 1921 een stuk hei
ontgonnen, en is hier toen een boerderij begonnen.
Het was een heel arme tijd, je kon van de regering
een renteloos voorschot krijgen. Later, tijdens de
oorlogsjaren, ging het economisch wel beter op de
boerderij. Mijn moeder maakte kaas.’ Ze wijst naar
buiten, alles ligt er keurig bij en ademt welvaart. Met
een mengeling van weemoed en dankbaarheid: ‘Dat
had mijn vader niet kunnen bedenken, dat dat stuk
woeste hei er ooit zo uit zou zien!’

Bets had een drie jaar oudere broer, Sam, die al heel
jong wist dat hij dominee wilde worden. (Zijn naam
zalvelen nog bekend in de oren klinken: dr. S. Gerssen,
onder meer rector van het seminarium van de
Nederlandse Hervormde Kerk. Hij overleed in 1989).
Een jongen met zo'n roeping, dat haalde natuurlijk nogal
wat overhoop. Hij moest na het dorpsschooltje naar
Harderwijk ter voorbereiding op zijn theologische studie.
Ook financieel bracht dat de nodige uitdagingen mee.

Aan de jonge Bets werd niet gevraagd of ze iets wilde
worden. Niet dat ze het heeft gemist, zo ging dat in
die tijd. Ze was bestemd voor het boerenleven, kreeg
verkering met de zeven jaar oudere boerenjongen
Henk Bouw. Het jonge stel nam de boerderij over die



dus nu, een eeuw na dato, nog steeds op het erf staat.

Of ze met hart en ziel boerin was? ‘Nou nee. |k was
liever binnen aan het werk dan bij de beesten.’

Onderduikers

De Tweede Wereldoorlog was intussen voorbij, een
periode die overigens veel indruk op haar heeft
gemaakt. ‘'We hebben onderduikers gehad, in een
klein kamertje op zolder. Een joods stel. Eigenlijk
vond ik het wel gezellig. Wat wil je, ik was een meisje
van een jaar of 16. Als ik iets had meegemaakt ging
ik eerst naar boven om het tegen Roos te vertellen.
Zo lang ze hebben geleefd heb ik contact met hen
gehouden, hun kleinzoon is pas nog op visite geweest.’
Het was niet altijd zo ontspannen, herinnert ze zich
nog wel. ‘Aan het eind van de oorlog was het een
keer kantje boord. We hadden toen een onderduiker
die verraden was door een deserteur bij de onder-
grondse. Mijn broer heeft die man s avonds lopend
weggebracht naar Garderen.’

Ze omschrijft haar ouders als diepgelovige mensen,
aan de zware kant. De televisie was in hun ogen een
onding. Ze ging als kind wel eens mee naar de
zogeheten gezelschappen en weet de sfeer beeldend
te beschrijven. ‘In de winterdag, op de heerd. De
mensen op een rijtje stoelen, en iemand die een
gebed deed —in dialect.” Het maakte indruk, maar
het was tegelijkertijd een andere, vreemde wereld.

‘Die angst en dat zware gevoel — “er moest iets
gebeuren met een mens” — heb ik wel heel lang
gehouden. Maar ook door mijn broer, die door mijn
ouders overigens altijd is gesteund, ben ik wel anders
gaan denken. Ruimer. Langzamerhand ben ik gaan
zien dat Jezus het voor ons gedaan heeft.’ Ze ziet
zichzelf nog zitten als meisje van vijf, zes naast haar
moeder in de oude dorpskerk van Voorthuizen. ‘1k
kon die glas-in-lood-ramen wel uittekenen. En wanneer
zei de dominee nou eens amen?! Tegenwoordig denk
ik wel eens: jammer dat de dominee nd al amen
zegt...' Het is bedoeld als compliment, ze luistert
graag, inmiddels via de kerkradio.

Gekookt eitje

Ruim vijf jaar geleden overleed haar man. ‘Vanwege
zijn dementie kon hij niet meer thuis wonen, hij heeft
de laatste drie jaar van zijn leven in een zorginstelling

gewoond. Elke middag ging ik erheen, met een van
de kinderen, of met een buurttaxi. De eerste tijd zelfs
nog op de fiets — toen was ik dus ook al 90-plus...” En
nooit verzuimd he, zegt haar dochter. ‘Nee. Of, nou
ja, één keer. Toen stormde het heel hard.’ Henk was
geen moeilijke patiént. ‘Er zijn mensen die in zulke
omstandigheden lastig worden, maar hij werd juist
liever. Hij vroeg alleen altijd “Wanneer kan ik naar
huis?” Maar dat verweet hij mij niet hoor. Elke middag
namen we een gekookt eitje voor hem mee. Dat
mocht ik niet afpellen, dat deed hij zelf. Daar was hij
een heel tijdje zoet mee." Mevrouw Bouw heeft 'diep
respect voor het personeel. Met eindeloos geduld
deden ze hun werk.'

Hij was zelf niet met het geloof grootgebracht.

“Toch ging hij trouw mee naar de kerk, hij respecteerde
de zondagsrust. De dominee die op zijn sterfbed
sprak, stond stil bij de vier vrienden die een verlamde
man bij Jezus brachten; we zaten op dat moment
ook met z'n vieren bij hem. Zo hebben wij hem als
het ware ook bij Jezus neergelegd.’

Haar hele geloofsleven kan niet mooier worden samen-
gevat dan met de woorden van haar lievelingslied:

Groot is Uw touw, o Heer, mijn God en Vader,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Ze knikt. “Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.” Ja,
z6 is het.

Tekst: Anneke Verhoeven. Foto’s: Niek Stam



Gebed om Gods

rijke zegen

We naderen het einde van het jaar. Een tijd van
terugblikken en vooruitkijken. Een tijd ook, zeker in
december, van zegenwensen.

Als de Here God of uzelf een jaarboek zou maken
van uw relatie met hem in het afgelopen jaar, hoe
zou dat boek er dan uitzien? Vreugdevol, met allerlei
mooie momenten? Of somber? Of zou het misschien
een boek worden met weinig tekst? Wat zou erin
staan over uw gebeden?

In het Bijbelboek 1 Kronieken worden voorvallen
beschreven uit de jaarboeken van de koningen. De
eerste negen hoofdstukken bevatten de geslachts-
registers en overzichtslijnen van Adam tot en met
de Babylonische ballingschap. We lezen over vaders
en hun zonen en dan volgen de namen. In het vierde
hoofdstuk verschijnt ineens Jabes. Blijkbaar is er iets
met deze man wat het noemen waard is. We vinden
nergens in de Bijbel informatie over zijn leven, behalve
dan het feit dat hij ‘in hoger aanzien stond dan zijn
broers'. Zijn moeder heeft hem Jabes genoemd, wat

betekent: ik heb hem met smart gebaard. Hoe we dat
precies moeten verstaan, wordt ons niet duidelijk.
We weten ook niet of hij met het geloof in God is
opgegroeid. Wel lezen we dat hij de God van Israél
aanriep; hij bad. Jabes bidt om Gods overvloedige
zegen, om rijke zegen.

Vervolgens vraagt hij of God zijn gebied wil vergroten.
Wat bedoelt hij daarmee? Jabes leefde in de periode
nadat het volk Israél onder leiding van Jozua het
beloofde land Kanaan had veroverd. Zou hij op zijn
grondgebied gestaan hebben en gebeden hebben
om een groter areaal? Ik denk het niet. Uit de context
valt af te leiden dat hij verlangt naar meer mogelijk-
heden om God te dienen en van hem te getuigen.

Daarna bidt Jabes: ‘Laat uw hand met mij zijn.” In dat
dienen is hij afhankelijk van God. Gods hand is een
Bijbelse term voor Gods kracht en zijn aanwezigheid
in het leven van zijn volk. Vervolgens vraagt Jabes:
‘Weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft.’



Als hij meer in dienst van God bezig kan zijn, zal satan
zijn best doen hem te verleiden tot zonde. Het gevaar
van geestelijk succes is dat het onze afhankelijkheid
van God verzwakt, wat verdriet meebrengt.

Na de woorden van het gebed lezen we: ‘God schonk
wat hij gevraagd had.’

Het gebed is een tijdlang een ware hype geweest.

Er zijn tal van reacties te vinden op social media, in
de trant van ‘Bid dit gebed en uw leven zal totaal
veranderen.’ ‘Door dit gebed te bidden zullen er
opmerkelijke veranderingen in uw leven plaatsvinden.’
‘Als je God niet om zijn zegen vraagt, kun je zegeningen
mislopen.’ Maar ook opvattingen als: ‘Zegen hoeft
niet goed te zijn voor een mens.’ ‘Niet iedereen
gedijt onder Gods zegende handen.’

Er wordt heel wat gezegd in deze woorden.

Ik leg persoonlijk graag andere Bijbelwoorden naast
dit gebed van Jabes. In Lukas 11 bijvoorbeeld, waarin
het ook gaat over bidden. In dit gedeelte zijn twee

thema's zichtbaar. Het eerste is het kennen van onze
plaats tegenover God. Daarom bidden we in het Onze
Vader ook om vergeving. We kunnen naar mijn idee
niet bidden om Gods overvloedige zegen zonder hier-
naar en naar het werk van Jezus Christus te verwijzen.
De tweede lijn is inderdaad de lijn van overvloed van
zegen. God is een volmaakte Vader en Vriend, bij wie
we met alles terecht kunnen. Hij zal het gebed om de
heilige Geest altijd verhoren. Wat een zegen!

Wij kunnen echter niet over Gods zegen beschikken.
Hij is niet te manipuleren met een gebed. Het is aan
hem hoe de zegen die Hij ons geeft eruitziet. Wij
kijken met aardse ogen naar zegen. God kijkt an-
ders. Heel de Bijbel en het verhaal van Kerst leren
ons dat Hij een gevende God is, die zichzelf geeft en
wil geven van zijn overvloed. Bemoedigend in deze
onzekere tijd.

Daarom: Gods overvloedige zegen toegebeden nu
het einde van het jaar nadert!

Ds. Maaike de Goei-Jansma



Onderdak

De regen gaat over in natte sneeuw. Lenneke had
beter niet op de fiets kunnen gaan. Even stoppen,
telefoon checken. Na 200 meter rechtsaf, een
onverharde weg, geen huis te zien. Ze baalt, ze is vast
niet op tijd terug voor het multidisciplinair overleg
waar iemand van het AZC de urgente asielzoekers-
problematiek zal toelichten. Het karrenspoor staat
vol water, modderspetters op haar broek.

Omkeren? Of is dat vage bouwsel aan bosrand toch
bewoond? Een nieuwe cliént is altijd spannend.

Dit keer is het Ties Mansholt, 70 jaar, alleenstaand,
lichte verstandelijke beperking, vrijwel geen sociaal
netwerk. De zorgvraag komt via de huisarts, die Ties
behandelt wegens chronische jicht. Lenneke is er
heen gestuurd namens de thuiszorgorganisatie om
poolshoogte nemen.

Ze zet haar fiets onder de laaghangende rieten dakrand

en moet lachen om het verregende kartonnen bord op
de afgebladderde voordeur. ‘ledereen welkom’ staat
daarop in kinderlijke hanenpoten. Zoveel passanten
zullen hier niet langskomen, maar Ties Mansholt
moet een gastvrij mens zijn.

Noch op de klingelende trekbel, noch op het aankloppen
volgt een reactie. Het voorhuis blijft donker. Ze loopt
om, de achterdeur is los, naar binnen dus maar.
‘Hallo, goedemiddag,” roept ze en daarna nog eens
extra hard: 'Vollek! Mijnheer Mansholt? Er moet iemand
zijn want er pruttelt een pan op een petroliestel. Het
ruikt vreemd, zou dat te eten zijn? Ze draait de pit
wat lager.

Als een orkaan

Ineens wordt er een binnendeur opengetrokken, de
tochtvlaag brengt de geur van mest mee. Daar staat
een reus in een blauwe overall, woest grijs haar en




een kinderlijke blik in zijn helblauwe ogen. Hij vist een
boerenzakdoek uit zijn broekzak en veegt zijn neus af.
‘Goeiendag, ik zit meestal bij de schapen!

Verbaasd kijkt Lenneke toe hoe hij links een klomp
uitschopt en rechts een slof. Hij strompelt de keuken
binnen. Door de gaten in zijn rechter sok zijn de vurig
rode jichtknobbels te zien. Hij heeft vast geen kwaad
in de zin, maar ze deinst toch even terug als hij zijn
hand uitsteekt. Een boerenknuist, waarin haar hand
compleet vermorzeld zou kunnen worden. ‘lk ben Ties.
Had u het bord gezien? Een stem als een orkaan.

‘Jazeker, dat is niet te missen! Aardig, zo'n welkom
voor iedereen’.

Hij ploft op een keukenstoel en zegt tevreden: ‘Mooi,
dan hangt het er niet voor niets. Waar komt u vandaan?
En hoelang wil u blijven?’

Lenneke neemt de andere keukenstoel. ‘U woont

hier maar eenzaam,’ begint ze voorzichtig.

Ties wrijft over zijn voorhoofd. ‘In mijn eentje, al
meer dan tien jaar. Dat moet anders: elke dag hoor
ik over mensen die geen plek hebben. Hier is plek
zat, daarom heb ik dat bord opgehangen. Boven op
zolder staan bedden. Waarom niet, hé? Ik kan hier
wel een weeshuis bergen, dus ik dacht: Kom aan, ik
moet ergens beginnen. Met hoeveel man komt u?’
Enthousiast schuift hij zijn stoel krassend over het
oude zeil achteruit. ‘Eerst maar eens op zolder kijken
dan? Komt u nog voor de Kerst, dan moet ik mijn
boodschappenbestelling aanpassen.’

Ze schudt haar hoofd en zegt, rustig en duidelijk: 1k
ben Lenneke Visser, van de thuiszorg, de huisarts had
u aangemeld. Ik kom kijken of er behoefte is aan zorg
of ondersteuning.’

Zijn gezicht vertrekt, de teleurstelling komt hard aan,
zijn handen worden vuisten, maar dan gaan ze toch




Joke Verweerd

maar weer op zoek naar die rode zakdoek. Voor zijn
ogen nu. Lenneke blijft stil zitten: even afwachten,
hem de tijd gunnen en dan op zijn gemak stellen.
‘Hoe gaat het zo met u? Heeft u nog contacten in
het dorp? Een zaakwaarnemer, iemand die met u
meedenkt misschien?'

Leegte

‘In het dorp heb ik weinig te zoeken. Mijn boodschappen
brengt de buurvrouw mee, vaste prik, elke week
hetzelfde lijstje en verder ik heb een moestuin. Voor
de post en de bankzaken komt mijn achterneef. Ik
red me wel. Maar nu even wat anders: er zijn mensen
die geen dak boven hun hoofd hebben. Geen slaapplek.
Dat bord hangt er nu een paar weken, ik dacht dat
er wel iemand op af zou komen. Ik hoopte dat u... Er
zijn toch mensen die ruimte nodig hebben? En ik zit
hier maar met leegte! Dat wil gewoon niet landen in
mijn bovenkamer!

Met een gevoel van deernis kijkt ze het aan: een
ontgoocheld ‘kind’ is het, verpakt in het lichaam van
een bejaarde reus. Ze drinkt thee uit een beker met
bruine aanslag, terwijl hij in alle eenvoud de dagelijkse
gang van zaken schetst. Hij kan alles nog zelf, behalve
op dagen dat de jicht hem te grazen neemt. Ze luistert,
loopt daarna met hem mee om naar de schapen te
kijken, waar hij, volgens zijn zeggen, prettig gezelschap
aan heeft. Ties slingert zijn stramme been over het
houten schot, blatend verdringen ze elkaar om door
hem aangehaald te worden. Als hij hen kalmerend
toespreekt werkt dat ook voor hemzelf. ‘Het komt
goed, alles komt goed!

Het geeft Lenneke de tijd om rond te kijken. Zo sober
als de keuken was, zo gezellig is het hier, huiselijk zou
je het kunnen noemen. Hier branden dus de kerst-
lampjes, die ze van ver zag. Er is een vuurkorf waarin
blijkbaar vaak wordt gestookt, een versleten zitbank
met een paardendeken, een koffiezetapparaat.

Op de vooroorlogse salontafel ligt een stapel
huis-aan-huiskranten.

‘He, da's mooi, Ties, jij maakt het een beetje gezellig hier!
‘Hier zit ik vaak, in huis is het te stil. Ik zou graag wat
volk over de vloer hebben.’

‘Hoe zie je dat voor je, Ties. Laat eens horen!’ zegt ze,
terwijl ze de paardendeken om zich heen slaat.

10

Heimwee

De vergadering is al een dik uur bezig als Lenneke,
met druipend haar en rode wangen, aanschuift.
‘Waar kom jij vandaan?’ fluistert haar collega met een
verwijtende blik.

‘Dat komt zo aan de orde. Ik heb me het apezuur
gefietst.’

Hans, de maatschappelijk werker van het asielzoekers-
centrum, accepteert haar excuus en hervat zijn relaas
over de situatie binnen het AZC. Zeker is dat er voor
één urgente situatie crisesopvang elders moet worden
geregeld. Nog voor Kerst.

Lenneke kan haast niet stilzitten, alles aan haar tintelt.
Hoe wonderlijk is het een oplossing cadeau te hebben
gekregen, terwijl het probleem nog op tafel gelegd
moest worden?

Hans is op dreef, het is altijd aan hem te merken dat
hij werkelijk betrokken is bij zijn probleemgevallen.
“t Is geen makkie, twee broers, twintig en zestien.
De oudste popelt om ergens te beginnen, hij verveelt
zich kapot, die moet gewoon iets om handen hebben.
Dat broertje van hem is nergens voor te porren, zo
labiel als wat. We hebben hem getest, heimwee,
verder niks bijzonders gevonden. Ze hangen erg aan
elkaar, maar als tegenpolen zitten ze elkaar ook in de
weg. Waar vinden we een plek waar zowel rust als
uitdaging is?’

Er wordt zuchtend achterovergeleund rond de tafel.
De huisarts maakt een gebaar van onmacht. ‘Ga er
maar aan staan! Wonderen bestaan niet!’

‘Wel,’ zegt Lenneke, zij schuift naar voren op haar
stoel, nog nahijgend, haar stem is schor: ‘lk heb er
misschien een!" Haar ogen gaan stralen als ze vertelt
van de ontmoeting met Ties.

Ja, ze ziet heus wel hoe bedenkelijk er gekeken
wordt, hoe weinig vertrouwen er is en dat niemand
erin gelooft. Maar juist dat geeft haar de moed om
te zeggen: ‘'Kunnen we misschien voor één keer een
voorbeeld nemen aan iemand die mogelijk maakt
wat onmogelijk lijkt?’

Het is Hans, die met zijn vlakke hand op de tafel
slaat. En dat komt doordat zijn stem hem even in de
steek laat.
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De schilder Marius van Dokkum is bij een breed Daarom beeldde Van Dokkum die mensen rond
publiek bekend vanwege de manier waarop hij Zachedls af als haveloze types.

mensen portretteert: karakteristiek en met humor. Herken ik mij in hen? Zo ben ik! Alleen door het
Zijn werk wordt momenteel tentoongesteld in geloof in Jezus worden mijn ‘lompen’ vervangen
Veenendaal en wat mij betreft springt het schilderij door feestkleding, het kleed van Jezus' liefde
‘ZacheUs’ eruit. De tollenaar wordt door zijn en genade. Dat kleed heeft Jezus voor u en mij
stadsgenoten in Jericho verguisd, maar Jezus kijkt verdiend, omdat Hij zijn kleren liet afnemen bij het
hem aan met ogen van barmhartigheid en gaat bij kruis. Om voor ons vergeving en aanneming bij God
hem op bezoek. Je ziet op dit tafereel geen rijke de Vader te schenken.

vrienden, wel arme schooiers. Mensen in de marge

van de samenleving. Dat is het echte kerstgeschenk!

Hoe zit dat? Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
Rechtsboven vind ik het antwoord. Daar zie ik een Die zondaren mint, zo nameloos teer.
nageschilderde versie van Rembrandts ‘De terugkeer  Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij:

van de verloren zoon'. De zoon is gehuld in lompen, zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

maar zijn vader ontvangt hem met liefde.

Toen Jezus op aarde kwam, legde Hij zijn heerlijkheid  Het werk van Marius van Dokkum is online te bekijken via
af om arme zondaren rijk te maken. Zachels was www.mariusvandokkum.nl.

alleen rijk op financieel gebied, maar innerlijk arm.

Dat veranderde toen Jezus in zijn leven kwam.

Ds. Paul Zeedijk
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Psalm 103: 1,3,5,6 in De Nieuwe Psalmberijming (uitgaande van de stichting Dicht bij de Bijbel)

Aan elke generatie doet Hij recht

(Psalm 103)

Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen.

Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen.

Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest.
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.

Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.

Hij is het die van ziekte je geneest.

De HEER blijft ons met liefde overladen.
Bewogen is zijn hart en vol genade.

Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij.
Hij laat ons niet voor elke zonde boeten,
straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten.
Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij.

Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven.

De mens is als een bloem: hij bloeit maar even.

Hij kan de hitte en de storm niet aan.

Hoe levendig en sterk hij ook mag ogen,

het duurt niet lang voordat hij zal verdrogen.
Daarna weet niemand waar hij heeft gestaan.

De HEER telt niet in jaren, maanden, uren:
zijn liefde zal de eeuwigheid verduren.

Aan elke generatie doet Hij recht.

Hij toont zijn trouw aan wie bij Hem wil horen,
aan ieder kind dat na ons wordt geboren,

dat nazegt wat de HEER heeft voorgezegd.
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