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‘Ziet u mij wel?’

Hij zit zichtbaar te genieten van de
nazomerzon in de tuin van het woonzorg-
centrum. Zijn rollator staat voor hem.
Met grote letters staat erop geschreven:
‘Ik kan u niet zien." Ik loop langs en wens
hem een goede morgen. Stilstaand noem
ik mijn naam en ga een gesprekje aan. Hij
bedankt me hiervoor. ‘lk kan u niet zien,
maar u mij wel. En doordat u met me
praat voel ik me ook gezien.’

Ik wil verder lopen. Maar er wordt naar
mij geroepen vanaf een ander terras.
‘Ziet u mij wel?’, roept de vrouw. Ik noem
haar naam. Opnieuw een klein gesprek,
gewoon zomaar over de kleuren van mijn
bloemenjurk. ‘Wat fijn dat we elkaar
gezien en gesproken hebben’, zo zegt ze.
Ik loop mijmerend verder en denk aan de
zegen uit Numeri 6: 24-26:

De Here zegene u en behoede u;

de Here doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig;

de Here verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Als de Israélieten op weg gaan naar het
beloofde land zegent God hen met Zijn
Naam. Ze hoefden niet alleen te gaan.
Hij was erbij.

Wij horen de zegen bij bepaalde
gelegenheden en dikwijls aan het eind
van de kerkdienst.

De woorden zijn een samenvatting van wie
de Here God is. Hij verbindt Zich daarmee
aan ons leven. Hij gaat mee, met zijn
bescherming, genade en vrede. Dit wordt
gezegd in drie zinnen waarin telkens de
Naam van God centraal staat. De drie zinnen
zijn in tweeén verdeeld. Het tweede deel
van elke zin vormt steeds de uitleg van
het eerste deel.

In de eerste zin daalt Gods goedheid op
ons neer en horen we dat Hij met ons

is en ons beschermt. In de tweede zin
kijkt God ons aan met vriendelijke ogen.
Hij doet dat om ons blij te maken met
zijn liefde. Dat wordt ook duidelijk in de
tweede helft van de tweede zin: Hij is ons
genadig, schenkt ons onverdiende liefde.
De derde zin is het hoogtepunt van de
zegen. Daarin onderstreept Hij nog eens
dat zijn ogen op ons zijn. Hij kijkt ons in de
ogen en zegt: Er is vrede voor u en voor
jou. Echte vrede, shalom in de betekenis
van heelheid, volkomenheid. Het waren
ook de eerste woorden van Jezus toen
Hij opstond uit de dood: ‘Vrede zij u! Mijn
vrede geef ik u!’

Ook al zien wij Hem niet, wij worden door
Hem wél gezien.

Voor Marietje en Janus
Edelman is gastvrijheid 4
een tweede natuur :

£

‘Nooit een preek afkraken’

Ze vertelt het achteloos, alsof het de normaalste
zaak van de wereld is. ‘Een paar jaar lang hadden
we een dementerende zwerfster in huis, die door
haar Familie op straat was gezet.’ Dat was de sfeer
waarin mevrouw Edelman, toen nog Marietje
Heiwegen, opgroeide. ‘Alles waar een rauw
kantje aan zat of ziek was, kon bij ons terecht.’
Zo steekt ze zelf ook in elkaar. Gastvrijheid was
en is voor haar en haar man Janus een tweede
natuur. Nog steeds doet ze aan kleinschalige
kinderopvang. ‘Elke donderdagmiddag komen

er hier een paar kids, ze krijgen drinken en wat
lekkers, en dan gaan we gezellig knutselen.’

‘Hier’' is een comfortabel appartement, 1-hoog, in
het centrum van Amersfoort. Op loopafstand van
het station, de markt, en de Sint-Joriskerk, ook een
beetje hun thuis. ‘Toen we dit huis vijfentwintig jaar

geleden kregen toegewezen waren we z4 blij. En dat
zijn we nog steeds. Alles gelijkvloers en mocht dat
nodig zijn, dan kan er een traplift in." Het is een van
die straatjes in de binnenstad met een bijna dorps
karakter. Heel wat buren hebben in de loop der jaren
een bakkie gedaan of konden aanschuiven voor het
eten. ‘Pas drukte een van de buren ons op het hart:
mocht er iets zijn, al is het midden in de nacht, dan
bel je bij ons aan hoor!

Wortels

Een paar prachtige patchwork-wandkleden in het
trapgat fungeren als blikvangers. Werk van Marietje.
‘En mijn man heeft het ontwerp gemaakt’, voegt ze
er trots aan toe. Tijdens het gesprek strijkt ze hem
liefdevol over z'n wang bij wijze van instemming of
bijsturing. Ze zijn ruim 61 jaar getrouwd en zichtbaar
aan elkaar verknocht. 'Het is’, zegt meneer Edelman,



‘als twee planten die naast elkaar staan — de wortels
groeien door elkaar heen.’

Vanaf het balkon met goedgevulde bloembakken
—‘ja, wij zitten achter de geraniums’ — hebben ze
een mooi uitzicht op de bedrijvigheid beneden. Er
verrijst een nieuwe school, nadat de oude tegen de
vlakte is gegaan. Vooral meneer Edelman, die in zijn
werkzame leven timmerman was, mag graag naar
de voortgang van zo'n bouwproject kijken. ‘Sinds ik
erin'75 uit ben is er wel wat veranderd zeg. Toen
was je all round. In het begin was het gebruikelijk dat
we bijvoorbeeld zelf de deuren nog afhingen. Later
werd dat meer gespecialiseerd werk.'

Een van de centrale plekken in het huis is de eet- annex
knutseltafel. Hier beoefent mevrouw Edelman een
van haar grote hobby's: kaarten maken en schrijven.
Mensen uit de kerkelijke gemeente maar ook in veel
wijdere kring worden op die manier gefeliciteerd of
bemoedigd. ‘In coronatijd kwam ik op 500, 600
kaarten per jaar.’ Die aantallen zijn nu teruggebracht
tot iets hanteerbaarder hoeveelheden. Eris een
complete administratie mee gemoeid. ‘Ik noteer wie ik
geschreven heb en welke tekst ik heb gebruikt. En ik
heb een boekje met gezegden achter de hand.’

Huishouding

Marietje werd in 1939 geboren in Zwolle. Vanaf haar
tiende deed ze de huishouding in het grote gezin,
haar moeder was niet sterk. ‘Maar ze vond wel dat

ik cursussen moest volgen hoor. Naaischool, bepaalde
vakken op de Avondmavo. Inmiddels waren we

verhuisd naar Amersfoort.’ Best een hele overgang.
‘Op de meisjesvereniging konden ze me eerst niet
verstaan vanwege m'n accent.’

Ze wilde de zorg in en zo geschiedde. Via het Rode
Kruis kon ze de opleiding tot ziekenverzorgster volgen.
Ze liep stage in ziekenhuis De Lichtenberg (nu het
Meander), op de afdeling neurologie. ‘Daar was ik in
mijn element! Patiénten verzorgen, maar ook met ze
praten — heerlijk!

Via haar broers verscheen Janus Edelman, in 1937
geboren in Reeuwijk, op het toneel. Hij was opgeleid
tot timmerman en voerde dat ambacht met veel
plezier uit. Daarnaast volgde hij cursussen om zijn
Bijbelkennis te vergroten. Zo kreeg hij ook preek-
bevoegdheid. Marietje: ‘Eigenlijk wilden we de zending
in. Of de hulpverlening.’ Die route bleek voor hen
niet begaanbaar. Maar ook op een andere manieren
konden ze zich nuttig maken in Gods Koninkrijk,
daarvan was het echtpaar Edelman —inmiddels waren
ze getrouwd — heilig overtuigd.

Ze kregen geen kinderen. Dat was niet makkelijk,
maar tegelijk was de aanvaarding van dit feit ook een
geloofsdaad. ‘lk was op het spreekuur bij professor Plate
(de legendarische gynaecoloog, die ook vorstelijke
bevallingen begeleidde - red.) en zei: “Deze dame
komt niet terug. Ons leven is in Gods hand, het is goed
z0.” Hij heeft me uitgebreid bedankt. “Wat ben ik daar
blij mee”, vertelde hij me toen we afscheid namen.’

Twee evangelisten

Op een goede dag kwam de IZB in beeld. Werd het
toch nog zending, maar dan in eigen land. Janus
kreeg een aanstelling als evangelist in Wageningen,
hun ‘eerste liefde.’ Inderdaad: hun. Want, zoals een
predikant memoreerde, ‘we hebben niet een maar
twee evangelisten gekregen.’ Een van de aspecten
van het werk was het contact met de studenten.
Marietje: ‘We zijn begonnen met vijf jongelui, op

het laatst zaten er 25 man aan tafel.” Ze konden niet
altijd uitleggen wat ze studeerden, waarschijnlijk was
het iets van moleculaire biologie, maar dat stond de
goede gesprekken niet in de weg. Ook zingen bij het
orgel was een favoriete bezigheid.

Andere standplaatsen waren achtereenvolgens
Nieuwerkerk aan den IJssel, Leerdam, Anna Paulowna,
Meerkerk. Vast onderdeel van het evangelisatiewerk
was het bezoeken van mensen die wel kerkelijk
waren ingeschreven maar de stap naar de kerkdienst

niet konden maken. Meneer Edelman: Je kwam veel
oud zeer tegen. Velen konden bijvoorbeeld geen
goed woord zeggen over de fabriek waar ze hadden
gewerkt. Bij zulke bezoeken struikel je gemakkelijk
over je eigen beperktheid, en je ervaart een stuk
machteloosheid om op de juiste wijze te reageren.’

Via de Vakantie Bijbel Club en de zondagsschool werden
heel wat kinderen bereikt. Mevrouw Edelman heeft
levendige herinneringen aan die tijd. Op een of andere
manier had ze een antenne voor kinderen die het
thuis niet zo makkelijk hadden. ‘Wanneer ik dingen zag
die niet in de haak waren, ging ik er altijd achterheen.
Zo kwam ik via de zondagsschool eens aan huis bij een
gezin waar drie kinderen op de grond zaten te eten.
Ik dacht: wat is hier aan 't handje?! Op zo'n moment
ga ik de instanties inschakelen.’ Haar ervaring in de
zorg kwam goed van pas. Bijvoorbeeld die keer dat
ze een jochie wilde opzoeken dat twee keer niet was
komen opdagen. ‘Hij bleek bij zijn opa te wonen. Die
man was helemaal vervuild. Ik heb hem van top tot
teen gewassen — wel eerst even om toestemming
gevraagd natuurlijk — en de thuiszorg ingeschakeld.’
Toen ze een van de zondagsschoolkinderen miste, ging
ze thuis kijken — de moeder lag in dronken toestand
op bed.

Op de preekstoel

Na hun omzwervingen door het land keerde het
echtpaar Edelman in ‘97 terug naar Amersfoort, de
stad waar ze getrouwd waren en die alweer snel een
echt thuis zou worden. De Sint-Joris werd opnieuw
hun kerkelijk onderdak. Nog elke zondag nemen

ze als het enigszins kan hun plaats in, al is dat voor
meneer Edelman, gezien zijn kwetsbare gezondheid,
niet altijd haalbaar. Gelukkig kunnen ze daarnaast
gebruikmaken van de digitale diensten. Trouwens,
sommige preken die ze in de kerk hebben gehoord,
worden thuis opnieuw beluisterd. ‘Met als voordeel
dat je het geluid kunt aanpassen!’

Natuurlijk spreekt de ene preek je meer aan dan

de andere, maar 'dat kan ook aan jezelf liggen! Ik
probeer mezelf altijd af te vragen: wat kan ik eruit
halen?’ Marietjes moeder moest niets hebben van
kritiek op de prediking: “Je moet zelf maar eens op
de preekstoel staan”, zei ze. Toen ik 16 was, vond ze
dat ik alle kerken in de omgeving maar eens moest

bezoeken. Zo leerde ik luisteren, onderscheid maken.

En er thuis over praten natuurlijk. Ik ga veel bij mensen
op bezoek, maar ik zal nooit een preek afkraken.’
Haar man vult aan: ‘Dan verzuurt het hele gesprek.’
Vorig jaar vierden ze hun zestigjarig huwelijk. Een groot
feest wilden ze niet geven, wel kregen ze bezoek

uit het hele land. In een paar weken tijd kwamen er
88 mensen over de vloer — keurig verdeeld over

de dagen, waarbij dankzij een strakke planning tijd
overbleef voor een rustmoment in de middag.

Vol verwachting

Als het even kan maken ze elke dag een ommetje.
Toen ze in Anna Paulowna woonden kreeg Marietje
het advies van de dokter om te gaan hardlopen. ‘Dat
deed ik ook, zo'n zeven 3 acht kilometer.' Die variant
behoort tot het verleden, maar wandelen is nog steeds
een geliefde bezigheid. ‘Even ontspannen, lekker
mediteren. Ik denk dan weleens: Heer, wanneer gaat
de hemel open?’

Haar man knikt. ‘We zouden meer met de toekomende
dingen bezig moeten zijn. Kijk eens naar de gemeente
van Tessalonica — die zag vol verwachting uit naar de
wederkomst.’ Het stel mag graag zingend getuigen
van dat verlangen. Marietje loopt naar het dressoir,
waar in een la kopietjes klaarliggen van liederen uit
klassieke zangbundels. ‘Er komen regelmatig mensen
eten, familie bijvoorbeeld. En na de maaltijd gaan we
dan samen zingen.’

Tekst: Anneke Verhoeven, Foto’s: Wouter Muskee



Gesprek in de stuurhut
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Het is jaren geleden. Een vrachtschip uit Ghana is op
weg naar Rotterdam.

In de nacht staat de kapitein, John, met een matroos
in de stuurhut. De jonge matroos is niet eerder in
Rotterdam geweest.

John spreekt over de gevaren voor een jonge zeeman
in het uitgaansleven van de havenstad. Op grond
van de Bijbel waarschuwt hij tegen de verleidingen.
John spreekt als een vader met zijn zoon. Ernstig,
maar vol liefde.

Aan de ketting

Het Ghanese schip bleef veel langer in de Rotterdamse
haven dan de bemanning had gedacht. Het schip werd
aan de ketting gelegd. Aan zo’'n maatregel kunnen
verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Het kan
zijn dat het schip niet aan de veiligheidseisen voldoet,
de rederij kan grote schulden hebben of de bemanning
heeft vele maanden geen salaris ontvangen.
Verschillende bemanningsleden moesten in het
Havenziekenhuis worden opgenomen.

Ik was in die tijd pastor voor de buitenlandse zee-
varenden. Daar vertelde kapitein John mij over dat
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nachtelijk gesprek. Maar ik hoorde meer. Er was bij
de bemanning een enorme honger naar de Bijbel en
christelijke boeken. Ik bracht er een aantal aan boord
en kreeg toen een verrassende vraag.

‘Wilt u zondag aan boord een kerkdienst leiden?’
Daar behoefde ik niet lang over na te denken!

De ketting gebroken

Het werd een bijzonder kerkdienst, in het Engels.

De bemanning zong uit volle borst de Engelse versie
van het lied ‘Welk een vriend is onze Jezus' uit het
hoofd. Blij verrast hoorde ik tijdens het ‘Onze Vader’
de bemanning eerbiedig meebidden.

Ja, de situatie aan boord was moeilijk. Maar toch
zag ik stralende gezichten. Stralend van blijdschap,
omdat zij het licht van Jezus Christus mochten ervaren.
Het schip lag dan wel aan de ketting (letterlijk en
figuurlijk), maar hier waren zeelieden van wie de
ketting van de zondemacht verbroken was. Het werk
van Christus was bij hen zichtbaar. Waar het Licht
van Christus in de harten van mensen komt, worden
kettingen of boeien van zonde verbroken.

Tijdens een gesprek over het slaaf zijn van de zonde,

sprak Jezus deze woorden: ‘Als dan de Zoon u
vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn'.

Door Jezus' werk in de harten van deze zeevarenden
konden zij een blijde glans uitstralen, ook in die
moeilijke tijd.

Wanneer een mensenhart wordt losgemaakt van de
boeien van de zondemacht, komt er uitzicht. Ja, een
gelovige kent nog wel strijd tegen de zonde en
dikwijls ook veel beproeving. Maar Jezus als het Licht
der wereld geeft vaste hoop op Gods toekomst.
Zijn licht schijnt in de duisternis. En als het Licht der
wereld wil Hij wonen in onze harten.

Trouwe Bootsman

Door het geloof in Jezus straalde kapitein John Gods
liefde uit. John komt, evenals ‘onze’ Johannes, van
de Hebreeuwse naam Yochanan en betekent ‘God

is genadig’.

Wat een prachtige betekenis. Een Naam vol hoop.
Bemoedigend om te horen van mensen, die door het
geloof uit die hoop en genade van God gaan leven.
Jezus' leerling met de naam Johannes schrijft in zijn
Evangelie uitvoerig over Jezus als het Licht van de

wereld en de genade van God door hem. Johannes
noemt Jezus het waarachtige licht dat in de wereld
gekomen is en werkelijk een mens in het licht van
Gods liefde brengt.

Of je dan altijd zingt en blij bent?

Niet altijd, want ons levensschip gaat dikwijls door de
storm heen. En dan vraagt een gelovige zich soms af:
‘Kom ik ooit veilig aan de eeuwige kust aan? Komt het
ooit goed? Toch, wie Jezus als Leidsman en Verlosser
kent, hoeft niet bang te zijn voor de toekomst. Jezus
bidt voor ons en staat voor ons in. Hij draagt ons als
wij wankelen en struikelen.

En —als het moeilijk is — denk dan maar aan het
refrein van het lied ‘Zie ons wachten aan de stromen,
aan de oever der rivier. Straks zal onze Bootsman
komen, en wij varen af van hier.’

Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar de eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.

Ds. Paul Zeedijk
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Voordat ik naar boven kan om de patiént te bezoeken
die niet naar mij kon komen, wil de vrouw des huizes
me nog even spreken. De huiskamer is ouderwets
ingericht, schoon en opgeruimd. Ik krijg een glas
water, het is een warme dag. Ze zucht en zegt: ‘Twee
zonen hebben we, maar die zijn ver weg. Ze zijn
allebei de grote vaart opgegaan, beiden hun hart
verpand aan de zee.’ Ze kijkt naar buiten en schudt
haar hoofd: "Snapt u dat nou, we hebben altijd een
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bosrijke omgeving gewoond, we gingen zelf nooit op
vakantie naar de zee, maar altijd naar de bergen. Wat
heeft die jongens nou getrokken?”

Jaren geleden sprak ik een aandachtige dominee,
van oorsprong uit een ver land. ‘Maar,’ zei hij ‘de
plek waar je geboren en getogen bent, waar je het
zonlicht voor het eerst hebt begroet, waar je hebt
leren ruiken, proeven, voelen, kleuren hebt gezien

en geluiden gehoord: ‘They make an imprint on your
spiritual soul’. Die hebben je ziel gestempeld.

Ik dacht: Ja, natuurlijk, zo is het. Dat ik dat nooit
bedacht heb — ook onnozel! Ikzelf ben geboren en
getogen in Indonesié. In mijn volwassen leven kreeg
ik een keer voor het eerst (weer) een stuk spekkoek.
Ik vouwde het papier eromheen open en ineens
stroomden herinneringen binnen waarvan ik niet

wist dat ik die had. De geur van die cake bracht die
me te binnen.

Een Indisch huis

En nog duidelijker: lang geleden gingen we de pastorie
uit omdat mijn man aan de universiteit ging werken.
We zochten een huis voor ons gezin en zagen er één
te koop waar ik hopeloos verliefd op werd. Het had
een Zwitserse uitstraling, was ook gebouwd in een



Ds. Margriet van der Kooi

tijd waarin het toerisme naar Zuid-Duitsland en
Zwitserland op gang kwam: grote houten overkapping,
er horen geraniums aan de voorgevel te hangen,
hoge witte muren, een veranda. ‘'Kunnen we het
kopen?,’ smeekte ik mijn man ‘laten we lenen wat we
lenen kunnen.’ Hij hield zijn verstand en zinnen bij
elkaar, wat gelukkig was, en ook gelukkig was dat we
het konden kopen, samen met de bank.

Er kwam bezoek, oude Indische mensen. Al bij de
voordeur riepen ze enthousiast: ‘O, maar wij snappen
dat je zo graag hier wilde wonen! Het is een Indisch
huis: hoog, wit, die veranda! De overkapping!’ Bij mij
viel het kwartje meteen. Dat was het: mijn Zwitserse
huis had een Indisch heimwee tevoorschijn gebracht.
Ik ben mijn man elke dag dankbaar dat hij toen iets
van mijn verlangen verstaan heeft wat ik zelf niet
eens goed begreep. Hier ben ik thuis. (Hij is dat
gelukkig ook).

Kuiltjes in de wangen

Zo kan het dus zijn: oude sporen, die we ons nauwelijks
bewust zijn, kunnen ten grondslag liggen aan onze
verlangens. Zo heeft de Schepper dat bedacht. Een
man vertelde hoe hij zich had laten leiden bij de keus
voor zijn vrouw. ‘Pas later ben ik gaan begrijpen dat
ik op haar gevallen was om de kuiltjes in haar wangen,
haar manier van kijken en het haar naar achteren gooien.
Als kleine jongen bewonderde ik ons buurmeisje,
kuiltjes in de wangen, en zoals ze haar haar naar
achteren gooide, de gretige manier van kijken. Dat
was een puzzelstukje over mezelf waar ik dagen over
nagedacht heb.’

En nu zat ik in die nette woonkamer van de verlaten
moeder, wier man ziek in een kamer boven lag. Ik
keek rond, de snuisterijen, de schilderijen aan de
muren. Recht tegenover me boven de bank hing een
groot schilderij. Een woeste zee, prachtige luchten,
twee schepen dansend op de golven. ‘Hoelang hangt
dat schilderij daar al?’ vroeg ik. ‘O, dat?’ zei ze. ‘Een
familiestuk, het was van mijn grootvader. Niemand
wilde het hebben, ik eigenlijk ook niet. Ik houd meer
van de bergen. Maar ik hield van mijn opa, en wilde
niet dat het naar de kringloop ging. Ik heb het sinds
mijn vijftiende, toen mijn opa stierf en zijn huis werd
opgeruimd. Eigenlijk kijk ik er nooit naar. Het hangt
er al ons hele huwelijk.’

‘Zullen we er 'es samen goed naar kijken?' zei ik.
‘Misschien ligt daar de sleutel voor het verlangen van
uw jongens.’

Wat ontroert me?

Ik weet het niet, we zullen nooit precies weten hoe
het werkt. Maar het zou kunnen. ‘It makes an imprint
on your spiritual soul,” hoorde ik de dominee van
ooit zeggen.

En het is een interessante vraag voor ons allemaal:
wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ben ik thuis en
hoe is daarvoor het fundament gelegd? Wat ontroert
me, welke herinneringen heeft mijn neus, mijn lijf,
mijn oor en 00g opgeslagen? En waarheen, naar Wie
ben ik onderweg?

Er hoort een psalm bij, psalm 8: Heer onze Heer, hoe
heerlijk en verheven, hebt Gij uw naam op aarde
uitgeschreven. Onze kleinkinderen zingen het met
hartstocht in de versie van Rikkert Zuiderveld:

Zie de zon, zie de maan.

Zie de sterren in hun baan.

Sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

Hoor de zee, hoor de wind.

Hoor de regen als hij zingt.
Druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

Ruik een bloem, ruik een vrucht.
Ruik de geuren in de lucht.

Geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

Spreekwoordelijk

Spreken is zilver, zwijgen is goud, zegt een spreekwoord.
Ongetwijfeld waar, maar niet als je boos bent. Dat is
één van mijn verkeerde eigenschappen. Mijn vrouw
weet daar alles van, al zal ze dat u niet vertellen.

Zou God ook zo'n verkeerde eigenschap hebben?
De vraag alleen al voelt als een belediging. Toch
ervaren sommigen dit wel zo. In een column schrijft
ds. Paul Visser over een ‘bodemgesprek’ met een
jonge vrouw die haar geloof in God is kwijtgeraakt.
Indrukwekkend om te lezen. Hier alleen de laatste
paar zinnen: '‘God zweeg in alle talen. Dat werd

het keerpunt. Ik kon niet meer. Liet het los. God.
Ontgoocheld. Ik werd niet zomaar ongelovig, maar
als één die zich door haar minnaar in de steek
gelaten voelt.’

Misschien herkenbaar voor u. De apostel Paulus is er
bang voor als hij denkt aan de christenen in Efeze.

In de brief die hij aan de gemeente schrijft, moedigt
hij hen aan, vol te houden. Ga er maar vanuit dat zij
te midden van vervolging en sociale uitsluiting door
buurt en ‘burgemeester’ God gesmeekt hebben om
verandering. Maar er gebeurt niets. God zwijgt. Maar
zijn belofte blijft gelden. De volkomen verlossing
gaat door (Ef. 1:10-14). Er is een toekomst vol

hoop. Hemel en aarde worden één. Dat duurt niet
lang meer, want Hij heeft zelf gezegd: Zie, Ik kom
spoedig. Daar mag u op rekenen.

Daarom tenslotte een voorstel voor een nieuw
spreekwoord: Gods spreken is goud, zijn zwijgen
voor even.
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Wie maar de goede God

laat zorgen

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in ‘t bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,

die redt Hij goddelijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
‘t is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

Treed vrolijk voort op ‘s Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.

‘t Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.

En wie gelovig op Hem ziet,

weet zeker, Hij verlaat ons niet.
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