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Ds. Paul Zeedijk

Wat zijn wij blij wanneer het voorjaar en
zomer wordt. Dat is van alle tijden.

Zeker toen er nog strenge winters waren
en ook in de tijd dat er nog geen elektrische
verlichting was. Nu zijn de winters niet
meer zo koud. Maar toch... na die maanden
met korte, soms gure dagen, verlangen wij
naar het voorjaar en de zomer. Het voorjaar
is al zo mooi met voorjaarsbloemen en
prachtige bloesems van struiken en bomen.
Maar dan komt de warmte van de zomer,
dan komt de oogst van vruchten, graan
en groente. De zomer is beeld van bloei
en tot bestemming komen.

Maar de zomer kan ook verzengend warm
zijn. De laatste jaren worden de zomers
warmer en droger. Grote problemen zijn
het gevolg. Hoe zal het met de aarde en
de mensheid gaan? Die vraag is niet nieuw.

In de tijd van Maarten Luther (in de 16e
eeuw) leefde Johann Walter. Hij schreef
een lied dat in de schitterende vertaling
van J.W. Schulte Nordholt begint met

de woorden Eens komt de grote zomer.
Ook in die tijd was er veel nood en lijden:
besmettelijke ziekten, oorlogen, onrecht.
Vanuit het geloof wist Walter dat er een
einde zal komen aan de barre wintertijd
van het lijden op deze aarde. Je leest erover
in het laatste Bijbelboek, Openbaring:
oorlog, honger, zonde, ziekte en dood
hebben niet het laatste woord.

De hemelse zomer

In het lied van Johann Walter gaat het over
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Het is een lied over het komende Koninkrijk
van God, een lied van hoop en verwachting.
Dat bewaart een mens voor wanhoop. Die
verwachting is geen menselijk surrogaat of
vluchten in een roes. Die verwachting ligt
vast in Gods belofte. Het aardse paradijs
werd eens gesloten vanwege de opstand
van de mens tegen zijn God en Schepper.
Wonder van Gods liefde, dat God een weg
opende door Jezus Christus, zijn Zoon.
Verwachting door het geloof is geen
vlucht uit het leven op aarde. Maar het
geeft ons vaste grond onder de voeten

en hoop voor de toekomst. Het bewaart
voor wanhoop en zinloosheid.

Eens komt de grote zomer,
waarin zich ‘t hart verbljjdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal Zich openbaren

in heel Zijn kreatuur.

(Liedboek 2013, nr. 747)



Beeldhouwer Roel Teeuwen

uiF Alblasserdam Al
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‘Anders kijken naar de dingen,

met open ogen’

‘lk voel me nog steeds een klein ondeugend
jongetje. Terwijl ik toch al een oude man ben.’
Ach, wat is oud? Feit is dat Roel Teeuwen met
zijn bijna 79 jaar nog volop actief is en een vat
vol ideeén. Als 'autonoom beeldhouwer’ en
als nieuwsgierig mens kijkt hij nog altijd vol
verwondering om zich heen.

Het dijkhuis in Alblasserdam is zo gebouwd dat
binnen en buiten in elkaar over lijken te lopen. Veel
licht, planten, water, kunstvoorwerpen en dingen uit
alle windstreken waar een verhaal aan vastzit. Een
zijkamer is het tijdelijke domein van een huismus, in
de meest letterlijke zin. Het beestje lag voor dood
onder een boom. Roel en zijn vrouw Marry hebben
het liefdevol opgelapt en inmiddels is de vogel
dusdanig aangesterkt dat hij eerdaags kan worden

losgelaten. Alhoewel... er lijkt wederzijds een band
te zijn gesmeed die het afscheid nog wel eens zou
kunnen bemoeilijken.

De enorme werkplaats achter het woonhuis bevat
een bonte verzameling materialen. Kleine en grote
gereedschappen waar een flinke bouwmarkt zich
niet voor zou hoeven schamen. Verder ovens, de
inventaris van een scheepswerf, schuurmachines,
mallen. Soms zichtbaar aangetast door de tand des
tijds, maar dat maakt het alleen maar waardevoller.
Er lijkt geen systeem in te zitten maar Roel weet
alles te vinden. Zien we daar een prei? Jawel, en een
rode kool, een spitskool. Ooit echte groenten, nu in
brons gegoten. Typische voorbeelden van wat als
een rode draad door het leven van deze kunstenaar
loopt: de schoonheid ontdekken in iets dat er al is.



Beeldentuin

Je kunt het zo gek niet bedenken of Roel Teeuwen
kan er iets mee. ‘Moet je kijken’, wijst hij naar een
paar smeedijzeren ornamenten op een balk, ‘echt
handwerk. Dat wordt tegenwoordig niet meer gemaakt
hoor.” Met bijna een soort eerbied spreekt hij over
dat wat een ander gemakshalve dood materiaal zou
noemen. Het duurt weleens een poosje voor hij heeft
bedacht wat hij met een vondst gaat doen, maar voor
de zekerheid neemt hij het mee. Je weet nooit...

Op dit moment, medio juni, is hij vooral bezig met
hetinrichten van een tentoonstelling. Samen met
Marry, net als hij beeldend kunstenaar, exposeert hij
deze zomer in de beeldentuin ‘Achter de Westduinen’
in Ouddorp. Het is een tropische dag en Roel heeft
voor het gesprek met Lichtspoor een schaduwrijk
plekje in gedachten, met extra verkoeling die het
water biedt. Daarvoor moeten we naar de overkant
van de weg waar, pal aan de Alblas, hun tweede
huisje staat. Gekocht met het oog op de toekomst,
aangepast aan eisen die de oude dag met zich mee
zou kunnen brengen. ‘We zijn nu nog gezond. En ik
zou nog wel honderd jaar willen doorgaan met alles

wat ik nu aan het doen ben. Maar morgen kan bij
wijze van spreken mijn been eraf gaan. Of er gaat
hier — Roel wijst op zijn hoofd — een knopje om.’

Vakantiekolonie

Op 31 augustus 1944 zag Roelof Martinus Teeuwen
in Gouda het levenslicht. Een oorlogskind dus. Dat
feit trok zijn sporen: de kleine Roel was een wat schriel
ventje. ‘En daarom ging ik naar een vakantiekolonie,
in Egmond aan Zee.' Relativerend voegt hij eraan
toe: ‘Dat was toen mode hoor. Het gezin was kerkelijk
meelevend. ‘Naar de kerk gaan hoorde erbij, er was
geen dwang. Je ging, dat was net zo normaal als
naar school gaan.’ De kerk — dat was in hun geval de
Sint Jan in Gouda. Roel kon daar al intens genieten van
de schoonheid van kunst. Met een ietwat dromerige
blik: Ja, ik heb daar altijd tegen die prachtige
gebrandschilderde ramen aan zitten kijken. Ik zie

me nog zitten, naast mijn moeder." Onlangs is hij er
weer eens geweest, samen met Marry. Een feest van
herkenning. Niks ten nadele van de Grote Kerk in
Alblasserdam, waar hij nu kerkt. Maar laten we het
erop houden dat je daar op het kunstzinnige vlak iets
minder wordt uitgedaagd.




Schoolgaan was niet echt zijn ding. ‘lk was een
beetje té speels en na de tweede klas van het lyceum
moest ik van school. Op de detailhandel-opleiding
leerde ik etaleren en zo ben ik de Bijenkorf in gerold,
als etaleur. Volgens het meester-gezelprincipe, dus
beginnen met klusjes zoals het magazijn opruimen.
Daar vond ik mijn draai.” En wat meer is: hij vond er
zijn vrouw, ook etaleur. Marry de Jong, geboren en
getogen in Alblasserdam. ‘Twee jaar heb ik bij de
Bijenkorf gewerkt, 's avonds deed ik de kunstacademie
in Rotterdam, vrije teken- en schilderkunst. Nadat ik
in militaire dienst was geweest heb ik daar ook overdag
de afdeling beeldhouwkunst gevolgd.’

Er moest natuurlijk ook brood op de plank komen.
Dankzij een baan als docent creatieve handvaardigheid
en tekenen op een technische school had Roel een
basisinkomen. 's Avonds haalde hij zijn onderwijs-
papieren. Er werden drie dochters geboren, die alle
drie in de buurt wonen. De oudste heeft wel een
uitstapje gemaakt, ze woonde als Bijbelvertaler
ongeveer tien jaar met haar gezin in Polynesié, maar
inmiddels is ze weer terug op de basis, ze zijn zelfs
buren. 'ledere maand eten we met z'n allen. Verder
hoef je niet zo veel bij elkaar over de vloer te komen,
als je toch dicht bij elkaar woont. Veel vrijer eigenlijk.’

Een kunstenaar die zijn vormentaal ontleent aan de
natuur, zo wordt Roel Teeuwen vaak omschreven.
Hij wil graag benadrukken dat Geest en het Aardse
kernbegrippen voor hem zijn. ‘Hierbij is het aardse
een rijkdom aan verscheidenheid en mogelijkheden.’
Het liefst werkt hij vanuit de natuur. ‘In de natuur
vind je een bijzondere rijkdom aan vormen. Anders
kijken naar de dingen, met open ogen, daar gaat het
om." Hij wijst naar de waterplanten voér hem, de
gele plomp: ‘Moet je zien hoe dat blad op het water
ligt en de bloem zijn kop boven het water uitsteekt,
waanzinnig mooi toch!

Kralensnoer

In de beeldhouwkunst is het materiaal uiteraard van
groot belang. ‘leder materiaal geeft zijn eigen mogelijk-
heden, én onmogelijkheden. Beeldhouwen is juist
gebruik maken van de mogelijkheden, luisteren naar
de materie.’ Inspiratie haalt hij ook uit zijn vele, soms
verre reizen. Mexico, Peru, Chili, China, Rusland, Japan
—Roel Teeuwen is er geweest. Die wereldwijde

‘Als kind zat ik tegen die
prachtige gebrandschilderde
ramen aan te kijken’

ervaringen vertalen zich in zijn werk. Zo heeft hij
met een kralensnoer van staal en graniet in het
Noorderpark in Amsterdam een universeel symbool
vormgegeven, dat per cultuur een andere betekenis
heeft. Tijdens die reizen werden ook kunstwerken
ter plekke gemaakt. Een voorbeeld in die categorie
is het werken met sneeuw. Je krijgt een massief
blok sneeuw van 4 bij 4 bij 4 meter en daar ga je met
spades en een soort schoffels, in een week tijd, een
beeld van maken’.

Vaak ging hij samen met Marry. ‘Net zo'n doener als
ik. Zij wordt vooral geinspireerd door eenvoudige
geometrische vormen, maar hecht erg veel waarde
aan het materiaal. Staal is voor haar erg belangrijk.’

In de omgeving kent iedereen hem natuurlijk wel.
Roel Teeuwen? Ah, de beeldhouwer! ‘Misschien’,
lacht hij ‘'vinden ze me een beetje een bijzondere
vogel maar ik ben geen outcast.’ Hij maakt volop
deel uit van de lokale gemeenschap en wil die ook
graag meenemen in zijn ontdekkingsreis. Zo kunnen
inwoners op De Vier Windstreken, een door zijn
vrouw gemaakt beeld dat een rotonde siert, bood-
schappen en herinneringen achterlaten. Hij heeft
workshops beeldhouwen gegeven aan kinderen en
aan senioren. Toen hij in de kerkenraad zat, werden
de broeders uitgenodigd voor een workshop waarbij



Tekst: Anneke Verhoeven. Foto’s: Michaél Boon

ze moesten ‘luisteren naar je steen’. Dat mag wat
cryptisch klinken maar ‘de ervaring dat de steen je
maatje is, helpt om tot een goed resultaat te komen'.

Enorme wieg

Voor zover zijn naam nog niet gevestigd was, is dat
in 2015 (ook het jaar waarin hij een lintje kreeg)
nadrukkelijk gebeurd. Ter gelegenheid van Koningsdag
maakte Teeuwen in opdracht van de gemeente
Alblasserdam een drijvend tableau op het water.
Uitgangspunt was het verhaal waaraan het naast-
gelegen dorp Kinderdijk zijn naam ontleent (u weet
wel, de wieg die na de Sint Elisabethsvloed met baby
en al op het water dreef, en een kat die de zaak in
balans hield). Middels een enorme wieg van wilgenteen
heeft Roel deze legende verbeeld.

Ben je als belijdend christen een eenling in het
kunstenaarswereldje? Hij heeft er weinig last van.
‘Sommigen vinden je hooguit een beetje mal, maar
van agressie ten opzichte van het geloof heb ik
onder collega’s zelden iets gemerkt.' Zijn thema's
zijn niet expliciet christelijk. Je bent christen én
beeldhouwer. Als christelijke slager maak je toch

ook geen Mozes-lapjes? Alhoewel ik trouwens wel
een bronzen verbeelding van de lijdende Christus
heb gemaakt.’

Hier zit een man met een onverwoestbaar optimisme.
‘Dat heb ik van mijn ouders, die waren ook altijd
positief.” Zonder dat het opschepperig klinkt: ‘Echte
angst ken ik niet, ik ben eigenlijk nooit bang.’ De
benadering van Pippi Langkous is een beetje zijn
leidraad: ik heb het nooit gedaan dus ik denk dat ik
het wel kan. ‘Zo had ik nooit paardgereden en in Chili
kreeg ik die kans. Door de bergen, langs afgronden.
Geweldig. Maar als zo'n paard struikelt, dan weet je
dat dat het einde is.’

Hij voelt zich een gezegend mens. Hier in de
Alblasserwaard kan hij met zijn roeibootje z6 het
water op. Maar hij blijft ook nieuwsgierig naar wat
er nog meer te beleven is. ‘Als iemand me zou
vragen of ik morgen meega naar Antarctica, is het
antwoord: ja, graag!



Uitgekiest...

‘Ik ben uitgekiest’, zei Janne. In het blad Op weg met
de ander las ik een recensie van een boek over dit
meisje (/k ben Janne wel, uitgeverij Scholten, Zwolle).
Janne is de geadopteerde dochter van de familie
Kwakkel en heeft down. Als zesjarige kijkt ze een keer
in haar babyalbum en ziet dat haar ouders en broers
niet op de foto staan. ‘Hoe kan dat nou?’ Moeder
Carla legt uit dat ze niet in haar buik gezeten heeft.
‘Wij hebben jou uitgekozen in het ziekenhuis." Janne
denkt even na en zegt dan stralend: ‘lk ben uitgekiest.’
Ook als je geen adoptiekind bent, ben je het als
volgeling van Jezus toch. Als een van zijn kinderen
aangenomen door de hemelse Vader. ‘Uitgekiest’
voor zijn zorg, liefde en eeuwig Koninkrijk. Dat meisje
werd er vrolijk van.

Ongetwijfeld weet u het nog wel: corona, drie jaar
geleden, intelligente lockdown. Zo werd het genoemd.
Een jaar later kwam een harde lockdown. Voor velen
van u wellicht een tijd van nog meer eenzaamheid.
Dat vreselijke beeld van kinderen die, met hun mobiel
in de hand, probeerden te praten met hun vader
achter het glas van een verpleeghuis. Maar juist dat
woord ‘down’ doet me ook aan Janne denken. Zou
het bij alles wat u kan overkomen niet helpen om

dat ook te doen? Ik bedoel: aan Janne denken en aan
Jezus. Om dan telkens tegen alle moeiten en zorgen
in te zeggen: ‘lk ben uitgekiest en aangenomen in
Gods grote gezin.’

Vreemd eigenlijk dat je daar onder christenen zo weinig
over hoort. Alsof je bij het woord ‘uitverkiezing’ bang
moet worden. Je kunt het trouwens ook nooit weten,
vinden sommigen. Dus zwijgen ze er maar over.
Anderen vinden het discriminatie en doen daar liever
niet aan mee. Volgens de apostel Paulus zijn beide
een vergissing. Mooier nog: hij is er verwonderd over.
Paulus wil de christenen van toen en nu een hart
onder de riem steken. Alsof hij zegt: ‘Geniet nu al van
de eeuwige dingen, van je bevrijding, dat je zonden
vergeven zijn, dat jouw eeuwige erfenis al voor jou in
de hemel klaarligt. Want je bent uitgekozen om een
van Gods beminden te zijn." Die zekere hoop helpt
om in moeilijke tijden niet moedeloos te worden.

Je kunt veel over Gods verkiezing zeggen en schrijven.
Aanvechting, twijfel, aarzeling, is het wel voor mij?
Begrijpelijke vragen.

Toch maakt Paulus een andere keuze: vreugde en
verwondering. ‘Gezegend zij de God en Vader van
onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft
met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in
Christus, omdat Hij ons véér de grondlegging van de
wereld in Hem uitverkoren heeft opdat wij heilig en
smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.” (Efeze
1:3,4). Vanwege die vreugde heb ik een voorstel:
verwonder u elke ochtend samen met Paulus en zeg
dan tegen jezelf: ‘Ik ben uitgekiest.” Dat maakt de
hele dag anders.

Die verwondering wordt nog groter als je beseft Wie
het is die u gekozen heeft om een van zijn aangenomen
kinderen te zijn. Het is natuurlijk onmogelijk om goed
te beschrijven hoe God is. Misschien helpt de poging
hieronder een beetje. Gewoon achter elkaar doorlezen
en er de rest van de dag nog eens over nadenken.
Rechtvaardig is Hij. Genadig. Heilig. Kende u al voor uw
geboorte. Zon en schild. Vaste rots van uw behoud.
Voor mensen Mens geworden. Gisteren en vandaag
Dezelfde, morgen ook. Verlangt dat u naar Hem
verlangt. Verterend vuur. Geen middel voor een hoger
doel. Hij is het doel. Geduldig. Vol goedheid. Draagt u
dag aan dag. Verlaat u nooit. Vergeeft alle schuld.
Door deze God ‘uitgekiest’! Hoe wonderlijk kan het
zijn. Janne werd er blij van. U mag erover zingen:

Eigen roem is uitgesloten:
alle lof aan God alleen!

Ik heb Hem niet uitgekozen, |
Hij koos mij. Loof Hem alleen! /
Zelf's nog voor ik werd geboren, ||/
voor Gods hand, die alles s chiep,
f,llChl‘ en land tot leven riep,| | ’
heeft zijn liefde mij verkore n.
Gq,c(,.llls iefde - hart en stem, ||
)g num ee, dit lied voor H em!

L
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Ds. Wim Markus



Waarom, dacht de egel, staan dieren niet elk voorjaar
in bloei, net als de bomen en de bloemen, en bloeien
dan de hele zomer, verwelken in de herfst en staan
het volgende voorjaar opnieuw in bloei? Dat zou
toch mooi zijn? De bloeiende beer, de olifant in knop,
het nijlpaard loopt uit...

Hij stelde zich voor dat er elke lente knoppen aan de
uiteinden van zijn stekels kwamen en dat ze allemaal
tegelijk opensprongen en bloeiden.

Wat zou hij dan graag door het bos lopen! Met vuur-
rode bloesems, weelderig, geurend. ‘De egel staat in
bloei!’ zouden de dieren zeggen en ze zouden alleen
zijn bloesems zien, niet zijn stekels.

Ze zouden zelf ook allemaal bloeien, de krekel, de bever,
het nijlpaard, zelfs de mier en de kikker en de walvis
midden in de oceaan, na elkaar, niet allemaal tegelijk.
Geel en lichtblauw en roze en paars. De bloeiende
zwaluw zou wel in brand lijken te staan, als hij laag




over de open plek in het bos scheerde, en de spin
zou in de lente een ragfijn web van scharlakenrood
spinrag weven.

De hele zomer zouden ze bloeien en in de herfst
weer verwelken.

In de winter hadden ze dan tijd om uit te rusten.
Om in het voorjaar opnieuw te bloeien. Allemaal.
Waarom eigenlijk niet? dacht hij.

Uit ‘De egel, dat ben ik’, van Toon Tellegen. Uitgegeven
bij Querido, 2021.

Toon Tellegen (194 1) is dichter en schrijver, die jong
en oud weet te amuseren en ontroeren. Met zijn soms
ogenschijnlijk absurde dierenverhalen houdt hij zijn
lezers een spiegel voor.




Een natte
zondag

Er zijn van die onvergetelijke zondagen.
Neem 7 mei. Als gastdominee word ik
verwacht in Dreumel. De wegenkaart blijkt
verouderd, zodat ik hopeloos verdwaal
tussen Maas en Waal. Ook is de ingang van
de oude dorpskerk niet te vinden. Twintig
minuten te laat val ik gespannen binnen.
Voor het aantrekken van een toga is geen
tijd, ik mag meteen mijn preek houden. Tot
mijn verrassing staat er naast mij een enorm
eeuwenoud (bij navraag uit 1100) doopvont
waar vroeger de baby’s in gedompeld werden.
Geen betere insteek bij een preek over
Romeinen 6:4! ‘Wij zijn met Christus begraven
door de doop in de dood...."

Helaas is de kinderdoop in vele kerken
verwaterd. De kerninhoud (= de oude
mens sterft met Christus en de nieuwe
mens staat met Hem op om zo een
nieuw leven te leiden) wordt niet genoeg
beseft. We mogen elke morgen bij het
opstaan denken aan ons gedoopt zijn om
‘opgewekt’ te leven! Het is in om je kind
later zelf te laten kiezen of je laat je als
volwassene overdopen. Alsof kinderdoop
en volwassendoop twee verschillende
dopen zijn. Het zicht op één doop, die de
christelijke kerken gemeenschappelijk
hebben, raakt zo zoek.
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‘s Avonds ga ik voor in de Oude Kerk van
Lunteren. Door een plensbui heen komt de
gemeente trouw naar de kerk. Er blijkt s
morgens een doopdienst te zijn geweest. Ik
mag in een terugblik daarop laten merken
hoe begenadigd we zijn. Het wordt al met al
een natte doopzondag!

Van Dreumel tot Lunteren heeft onze kerk
een doopreveil nodig. Onze dooppraktijk is

te vanzelfsprekend en te zoetig geworden.
Niet alleen ‘gefeliciteerd’ moet klinken, maar
eigenlijk ook ‘gecondoleerd’. Met Christus
moet onze oude mens sterven. Pijnlijk.

Een tip: zet je doopdatum (alsnog) op de
kalender. Het helpt je om de zekerheid
van je redding te zoeken en te vinden in

het sterven en opstaan van en met Jezus
Christus. ‘Ik heb de vaste grond gevonden...’

Ds. Leo Smelt
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Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Lichtspoor verschijnt zes maal
per jaar en is een uitgave

van de IZB, vereniging voor
zending in Nederland.
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